
Wanneer? Vrijdag ochtend 23 september van 9.30 tot 11.15 uur

Wat? De kinderen kunnen samen spelen en de ouders/begeleiders 

krijgen een lekker kopje koffie/thee.    Er wordt een Bijbel verhaal voorgelezen. 

Wil je iets meenmenen voor bij de koffie, dan is dat natuurlijk leuk. 

Kun jij ook een half uurtje eerder komen, om te helpen met het maken van de koffie,

 laat me dat even weten! 

Iedereen die zich jong voelt en mee wil spelen is welkom! :) 

Wil je meer info? Lia van der Kruyk (0623934746)


